
Zoek je een boeiende activiteit  
voor familie, vereniging, vrienden of collega’s? 

Bezoek aan het geboortehuis van René De Clercq, nu zijn museum. 

Een gids verrast je met straffe en ongelooflijke verhalen. 

Het turbulente leven van De Clercq.  Hoe leefden onze (over)grootouders? 

Het aanbod is veelzijdig en in overleg past de gids zich aan naargelang de 

interesses van de bezoekers. 

Dit bezooek duurt ongeveer 75 minuten (maximum van 25 deelnemers). 

Bezoek aan onze kerk met het unieke Sint-Columbaretabel.  

Een beeldverhaal uit de jaren 1500 over het leven van de Heilige Columba, heilige 

of heks, waarheid of legende? 

Dit bezoek duurt ongeveer 60 minuten (maximum van 35 deelnemers). 

Niet tijdens de erediensten. 

Prijs per bezoek: 2 € per persoon met een minimum van 30 €. 

Beide bezoeken kunnen ook gecombineerd worden of in overleg kan er eveneens 

een bezoek op maat worden geregeld. Als de groep niet al te groot is kan er zelfs 

aan gedacht worden om een extraatje te regelen zoals een potje koffie, een stukje 

taart, een pintje of een frisdrankje, … 

Hiervoor wordt, met als basis de prijs per bezoek, vooraf een bedrag bepaald. 

 

Voor alle inlichtingen en reservaties (minstens één week vooraf): 

Jan Dhaluin, telefoon 056 72 86 70  of  émail: dhaluin.dekeyser@telenet.be 

 

Voor de GPS: 

Autosnelweg E17 uitrit 4 Deerlijk. 

René De Clercqmuseum, René De Clercqstraat, 8540 Deerlijk. 

Parkeergelegenheid aan het gemeenschapscentrum d’Iefte, Hoogstraat 122,  

op 100 m van de kerk en 250 m van het museum. 
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